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Hallo! Leuk dat je er bent.

Ik ben freule Emelie Wesselman van 
Helmond. Ik heb mijn hele jeugd in 
het kasteel gewoond. Dat is al meer 

dan 100 jaar geleden maar veel van 
mijn spulletjes zijn bewaard gebleven. 

Daarover heb ik een speurtocht gemaakt.

Doe je mee?

Voor de speurtocht bezoek je drie kamers in het kasteel: 

op de bovenverdieping de Wesselmankamer en de Chambre 

Verte en een verdieping lager de Jan van Berlaerzaal met 

de torenkamer. Begin in de Wesselmankamer. Dat is de 

kamer met de grote eettafel. 

Dit boekje is van:

2 3
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Zie je de portretten aan de muur? Dit is mijn familie. Ze hebben 

allemaal in het kasteel gewoond. Rechtsonder, bij het tafeltje 

tegen de muur met de schemerlamp, hangt het portret van 

mijn oudoom Willem Lodewijk Joost.

Hoe zie je op het schilderij dat mijn oudoom van jagen houdt?

Mijn oudoom was ook kasteelheer. Hoe zie je dat op het 

schilderij?

… mijn oudoom Willem ook jachthonden fokte? Daarmee ging 

hij jagen in de Warande dat toen nog het jachtgebied van mijn 

familie was. De honden hielpen bij de jacht door het wild zoals 

konijnen, vogels en reeën op te sporen.

Wist je dat...

DE WESSELMANKAMER

Toen ik hier woonde was dit de salon. Een salon is een deftige 

huiskamer. We zitten hier bij speciale gelegenheden of als er 

gasten zijn.

Vanavond komen er gasten dineren en de tafel is al gedekt. 

Het is nog een hele kunst om dat volgens de juiste regels te 

doen. Ons dienstmeisje is dingen vergeten! Zet een kruisje 

door de dingen die niet op tafel liggen.   

Dat zie je aan het jachtgeweer en de jagerstas over zijn  

schouders. Mijn oom draagt een jagerskostuum en aan zijn knie 

zit zijn jachthond.

Op de achtergrond van het schilderij zie je 

het kasteel. Alleen als je kasteelheer bent 

staat dat op je zelfprotret.
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DE WESSELMANKAMER

Waaraan kun je op de portretten zien dat mijn familie rijk en 

deftig is? 

Wist je dat...
…mijn familie van adel is? Koning 

Willem II verhief in 1841 mijn 

overgrootvader, Carel Frederik II, 

in de adelstand omdat hij veel goede 

dingen heeft gedaan voor Helmond. Daarom zijn alle 

mannen in mijn familie jonkheren en alle vrouwen freules.  

Ik ben dus freule Emelie Wesselman van Helmond.

Wie is de dame op de foto die op het dressoir staat, 

denk je?

	 mijn oma

	 een tante

	 mijn moeder

	 onze buurvrouw

Zie je dat er ook een schilderij van haar is? Welke verschillen 

zie je met de foto?

Ken je het spreekwoord: Kleren maken de man?

Dit betekent dat je aan de kleding van iemand kunt zien wat 

voor persoon het is. Rijk, arm, voornaam of heel gewoon.

Dat mijn familie rijk en voornaam is zie je aan hun dure, wollen 

zwarte jassen, de sjieke vesten en geknoopte halsdoeken.
X

FOTO				    SCHILDERIJ

Zilveren lijst 			  Gouden, versierde lijst

Zwart/wit			   Kleur

Mijn moeder ouder 		 Mijn moeder jonger

Gezicht van opzij 		  Gezicht van voren

Kleding			   Kleding
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Kruis het goedevakje aan

Wist je dat.....
 

… rijke vrouwen in mijn 

tijd ook hoeden droegen  

met daarop veren van 

verschillende vogels? 

DE WESSELMANKAMER 

Mijn ouders zijn dol op vazen met veren. 

Zie je ze staan?  

Van welke vogel zijn de veren? 

X
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Zet een kruisje in het juiste lijstje

Vergelijk het bed op de foto met jouw eigen bed thuis. 

Wat is anders?

Wist je dat...
 

… het bed op de foto een hemelbed is? Een hemelbed 

heeft gordijnen die je kunt dichtschuiven. Dat is heel fijn in 

de winter als het koud is, omdat het je lekker warm houdt. 

En als je even niet wilt dat iemand je kan zien, kun je de 

gordijnen ook dichtdoen.

Vroeger, als je heel belangrijk was, had je vaak gordijnen om 

je bed en waren ze gemaakt van supermooie stoffen. Hoe 

belangrijker je was, hoe specialer je bed eruitzag! Zou jij in 

een hemelbed willen slapen?

DE WESSELMANKAMER 

Vlak voordat we uit het kasteel vertrokken hebben we foto’s 

gemaakt van de kamers. Dat is een mooie herinnering voor 

later. Ze staan allemaal op het kleine tafeltje bij de doorgang 

naar de torenkamer. 

Op welke foto zie je de slaapkamer van mijn ouders? 

Dit mag je voor jezelf invullen.

X
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OP DE GANG

Hier zie je de stamboom van mijn familie. Onderaan staan Betsy 

en ik. Veel mannen in mijn familie heten Carel Frederik. Om 

ze allemaal uit elkaar te kunnen houden schrijven we getallen 

achter hun naam. Met Romeinse cijfers: I – II- III – IV.

Help jij mijn familieleden met de naam ‘Carel Frederik’ in de 

stamboom te zetten? Teken een pijl van het portret naar het 

juiste lege vlakje in de stamboom.
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CHAMBRE VERTE

Welke taal is ‘Chambre verte’? Zet een kruisje in het goede 

vakje:

	 Pools

	 Nederlands

	 Frans

	 Engels

Weet je ook wat ‘Chambre verte’ betekent?  

Vind je de naam passen bij de kamer? Waarom?

Zie je de twee kistjes in de vitrine naast de deur?

Waarvoor worden ze gebruikt denk je?

Houten kistje: 

Kistje met stof bekleed: 

X

Chambre verte betekent: Groene kamer

Dit is een reisset met flesjes waarin je geurtjes, cremes of 

medicijnen in kunt doen voor onderweg.

Dit is een naaikistje.

Dit mag je voor jezelf invullen.
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CHAMBRE VERTE

Ik ben het schoentje van mijn zusje Betsy kwijt. 

Kun jij het vinden?

					   

X
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CHAMBRE VERTE

Boven op de kast zie je kleren van mijn nichtjes. Kleine 

kleertjes van toen ze nog baby waren, maar ook kleren uit de 

tijd dat ze net zo oud zijn als jullie nu.

Zet de kleren hieronder in dezelfde volgorde als op de kast. 

Best moeilijk en daarom krijg je de nummers 1 en 2 van mij 

cadeau!

27 8
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CHAMBRE VERTE

In de bruine kast met glazen deuren liggen mijn spelletjes en 

leesboekjes. Welke spelletjes zie je?

	 tangrampuzzel

	 Pimpampet

	 Monopolie

	 bloemenkwartet

	 Pokémonkaartjes

	 speelkaarten

	 blokkendoosje

Wist je dat...
... tangram ‘zeven stukjes’ betekent? Het is een leuke Chinese 

puzzel! Met tangram kun je allerlei figuren maken, zoals dieren 

of mensen, door de zeven stukjes op de juiste manier neer 

te leggen. Er zit een voorbeeldboekje bij om te zien welke 

figuren je kunt maken. Heb jij al eens met tangram gespeeld?

Wist je dat...
... ik en mijn zusje Betsy ook graag spelen met onze 

hond Milo?

Milo

X

X

X

X
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CHAMBRE VERTE

Dit boekje heb ik van mijn moeder gekregen. Ik lees er vaak in 

voordat ik ga slapen.

Hoe heet het boekje? Schrijf de titel op de lege plek. Kun je het 

ook met dezelfde letters als op het echte boekje?

Schrijf het maar op de 
goede plek.  

Kun je het ook met dezelfde 
letters als op het echte 

boekje?
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CHAMBRE VERTE

Ik heb een speciaal Sinterklaasboekje. Zie je het? 

Maak jij de zinnen van dit gedichtje af?

vul in 

Ik heb ook een prentenboekje met versjes. Het heet:

Torentje, torentje Bossekruid. Zie je het boekje in de kast? 

Dit versje staat er ook in. Weet jij hoe het heet? Maak de puzzel 

op de tafel voor het raam om het antwoord te vinden.

vul hier
in

CHAMBRE VERTE

chocolaadjes!

vol banket!

met prentjes,

Het kindje met een paard en wagen



26 27

BEL-ETAGE

Je bent nu op de bel-etage. Wat betekent bel-etage? 

Is dat:

	 de mooiste verdieping

	 de verdieping met de meeste bellen om 	

	 het personeel te roepen

	

	 de verdieping waar de deurbel zit

Op de bel-etage zijn twee kamers en de Ridderzaal! Kijk maar 

eens binnen als de deuren open staan. 

De laatste kamer is de Jan 

van Berlaerzaal. Daar gaan we 

naar binnen.

Dit was onze eetkamer. 

Die zag er toen zo uit. Welke verschillen zie je met de kamer van nu?

Wat zie je nu nog steeds?

Waar wordt de kamer nu voor gebruikt?

JAN VAN BERLAERZAAL 

X

De meubels, de lamp, de vazen op en de kachel in de schouw 

zijn er niet meer. De bordjes aan de muur zijn vervangen door 

een groot schilderij. Er ligt geen tapijt meer op de vloer.

Het houten paneel boven de schouw, de staande klok, 

gordijnen.

De kamer is nu een trouwzaal en vergaderruimte. Bezoekers 

van het kasteel kunnen de kamer bezoeken als deze niet 

bezet is.
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TORENKAMER

Loop maar door naar de torenkamer, dat was de schrijfkamer 

van mijn moeder. 

Zie je de secretaire tussen het raam en de schouw? Mijn 

moeder schreef daar graag haar brieven. Ze hield ook een 

dagboek bij. 

Ik schrijf ook graag. Vooral opstellen. Op het bureaublad ligt 

mijn opstellenschrift uit de eerste klas van de Rijks Hoogere 

Burgerschool. De school bestaat nog steeds en heet nu Jan van 

Brabant College. Ik heb voor het opstel dat je kunt lezen van de 

juf een 8 gekregen! 

Wat is de titel van mijn opstel?

Titel: 

Hier is een stukje uit mijn opstel. Kun je het lezen? Zet een 

streep onder de woorden die je in jullie tijd anders schrijft.

’t Zal voor mij een onvergetelijke �erstvacantie 
zijn; die kerstvacantie in 1908! Daar ik wist 
dat mijn groote vriendin zou komen logeeren, 

had ik er mĳ al veel van voorgesteld, doch dat ik 
zóóveel plezier zou hebben, dat had ik niet durven 

denken. De laat ste dagen op school kropen 
voorbij, doch toen echter eenmaal 19 december 

aangebroken was, de vacantie begon, en mijn 
vriendin kwam, vlogen ze voorbij.

Mijn ouders hadden mij beloofd, dat zij den 
tweeden kerstdag mijn eerste bal zouden geven, 
dus hadden wij het de dagen voor 20 december 

erg druk met de voorbereidselen!...

Mijn eerste bal.



3130

TORENKAMER

					     Mijn nichtje Reiniertje komt 	

					     vaak bij ons spelen. Reiniertje 	

					     heeft een zusje dat net als ik 	

					     Emelie heet, maar dan met 	

					     een i. Emilie heeft een heel 	

					     mooi speelgoedservies. Het 	

					     staat in de grote kast. 

Op het servies staan 

mannetjes met groene 

pofbroeken en vrouwtjes 

met een mutsje en schort. 

Wat voor schoenen hebben ze aan?

Zie je mijn pop in de vitrine? Ze is 122 jaar geleden gemaakt!

Welke kleur schoentjes heeft mijn pop? Kruis het goede vakje 

aan.

Zet een kruisje bij de goede kleur.

Wist je dat...
… mijn pop heel bijzonder is? Toen ik klein was, besloot mijn 

moeder dat mijn haren niet meer geknipt mochten worden. 

Maar op een dag gebeurde er iets vreemds: mijn haren 

werden ineens helemaal afgeknipt! Op mijn 5e verjaardag 

kreeg ik deze pop, en wat extra speciaal is, is dat de haren 

van de pop mijn eigen haren zijn!

Houten klompen

X
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Als jij in het kasteel zou wonen, wat zou er dan in de vitrine 

liggen om mee te spelen? Teken jouw speelgoed 

in het grote vlak.

Heb je nog wat tijd over? Doe dan de Emelie Wesselmanquiz.

De antwoorden kun je vinden in het kasteelcafé.

Ben je met school hier? Dan krijg je de antwoorden later op 

school.

Hoe heet mijn hond?

	 Snuitje

	 Milo 

	 Boris

Ik ben de laatste freule van het kasteel. Wat betekent ‘freule’ 

eigenlijk?

	 Een meisje van adel

	 De oudste dochter

	 De erfgename van het kasteel

Hoe heet mijn jongere zusje?

	 Anna

	 Reiniertje

	 Betsy

De Emelie Wesselmanquiz 

X

X

X
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Hoe oud is het kasteel?

	 Bijna 700 jaar

	 Bijna 1000 jaar

	 Bijna 100 jaar

Waar gaat mijn opstel over?

	 Over mijn eerste vriendje

	 Over mijn verjaardagsfeest

	 Over mijn eerste bal

Wat is een hemelbed?

	 Een bed in de open lucht

	 Een bed met gordijnen eromheen

	 Een heel zacht bed met veel kussens

De Emelie Wesselmanquiz De Emelie Wesselmanquiz 

Wat is een reisnecessaire?

	 Een doosje met toiletspullen

	 Een wandelstok

	 Een landkaart

Aan wie hebben we het kasteel verkocht?

	 Aan de gemeente Helmond

	 Aan het museum

	 Aan Sinterklaas

Waarom is het kasteel een waterburcht?

	 Omdat er in bijna elke kamer een kraan is

	 Omdat er een gracht om het kasteel ligt

	 Omdat we een zwembad hebben

X

X

X

X

X

X
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Dat  was  mijn  
speurtocht.  

Vond  je  het  leuk? 

Emelie


